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Honderd Heiligen in Huis Bergh
Van 21 april tot 1 maart 2018

In de collectie van Huis Bergh zijn talloze heiligen te vinden. Patroonbeiligen,

naambeiligen en hoofdpersonen in boeiende beiligenverhalen.

De tentoonstelling in 2017 in Huis Bergh vertelt over de heiligen in
de collectie en onderzoekt wat heiligennamen nu nog betekenen.
Het levert boeiende verhalen op.

In de middeleeuwen werden in opdracht van kerken beelden en
schilderijen vervaardigd. De voorstellingen gaven mensen hoop en
hielden ze op het goede pad. Talloze legenden ontstonden. Mooie
en soms ook lugubere verhalen. Denk aan de heilige Catharina met
het rad. Ze zou geradbraakt worden. Net op tijd kwam er een engel
die het rad doorsloeg.

Veel Nederlandse voornamen zijn afgeleid van heiligennamen. Wie
weet nog naar welke heilige zijn naam verwijst? En: voel je nog een

band met die heilige en zijn geschiedenis?

Voor kinderen is er een leuk educatief programma.
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